Van elke hindernis een springplank maken (or: Niet aan jezelf denken)

Maak van elke hindernis een springplank, ‘onderga’ het kruis niet, welke vorm het ook
heeft, maar verwacht en omarm het minuut na minuut, zoals de heiligen doen.

Zeg wanneer het kruis komt: "Dat is wat ik wilde, Heer."

En nadat je ja hebt gezegd aan God, moet je meteen ten volle het volgende moment
beleven, niet meer denken aan jezelf en aan je lijden, maar aan dat van de andere
mensen, of aan de vreugde van de anderen en die vreugde delen, of aan de lasten die
anderen dragen en die dragen met hen, of je verplichtingen nakomen omdat God het wil.
Zo wordt alles verheven tot een voortdurend gebed, wordt de aandacht van heel je
verstand, het gevoel van heel je hart en heel de energie van je krachten ingezet.

Dat is het kleine geheim waarmee je steen voor steen de stad van God opbouwt, in ons en
onder ons. En waardoor je al op aarde opgenomen wordt in de goddelijke wil die God is, eeuwig
aanwezig.
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