Uw wil geschiede

Wie niet veel van God houdt, maar Hem in zekere zin vreest, geeft aan de zin: "Uw wil
geschiede" enkel de betekenis van berusting. Wie echt en oprecht van God houdt, begrijpt dat
hij niets beters en verheveners kan doen dan de wil van God. Wat kan er immers groter zijn dan
zo’n Vader te volgen die ons moment voor moment leidt en ons op duizend-en-een manieren
aanspreekt: door omstandigheden, richtlijnen, taken, inspiraties, pijnen, gebeurtenissen en
regels, allemaal noten van een melodie die gecomponeerd werd in de hemel en die weerklinkt
op de volgzame harp van de ziel die verliefd is op God?

God houdt van elk van ons persoonlijk en van ons allen samen met een oneindige
liefde. Hij heeft voor iedereen een goddelijk avontuur voorbereid, voor ieder weer anders en
verschillend gekleurd met sacrale en profane elementen, tragische en nostalgische momenten,
momenten van feest en van rouw. Het is een prachtige compositie, die we beter zullen kennen
vanuit het hiernamaals, wanneer onze ogen zullen opengaan “in het licht van de heerlijkheid”.
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Vertaling door Leo van den Broek,



