Prachtige gymnastiek

Laten we een moment stil blijven staan. Laten we kijken hoe de tijd
voortschrijdt. Laten we echt plaatsnemen in het heden en de wil van God
volbrengen. Laten we vastbesloten onze wil verliezen en alles loslaten wat we
in ons hart of in onze gedachten hebben dat niet te maken heeft met het heden.
Het kan een heel levendige herinnering zijn, een idee, een verlangen, een
misschien wel diep gevoel, iets of iemand... Laten we hart, verstand en
krachten enkel en alleen gebruiken voor de wil van God. Op die manier houden
we echt van God met heel ons hart, heel ons verstand en al onze krachten. Van
God, die ons ideaal is.

Het is een prachtige gymnastiek, iedere keer sterven om telkens weer
herboren te worden. Dat is de belangrijkste penitentie die de hemel ons
vandaag vraagt.

Uit Chiara Lubich “Ogni momento e un dono”’p71, Uitgeverij Citta Nuova,
Vertaling door Leo van den Broek,



