Volledige tekst ook gebuikt in de video

DE MAGNA CHARTA

De magna charta van de christelijke sociale leer begint met de woorden van
Maria: “Heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien. Wie
honger heeft overlaadt Hij met gaven, maar rijken stuurt Hij weg met lege
handen” (vgl. Lc 1, 52-53).

In het Evangelie vinden we de allerhoogste en meest meeslepende revolutie.
Het ligt misschien in de bedoeling van God dat ook in deze tijd, die zo druk
bezig is met het oplossen van de sociale problemen, Maria ons de helpende
hand reikt bij het opbouwen, verstevigen, oprichten en tonen aan de wereld
van een nieuwe maatschappij, waarin het Magnificat machtig weerklinkt.

Maria is niet naar Elisabeth gegaan om het Magnificat te zingen, maar om haar
te helpen. Zo ook wij. We moeten niet naar onze medemensen gaan om hen de
christelijke schat te tonen die we in ons hart dragen, maar om samen met hen
lijden en lasten te dragen en om vreugde en verantwoordelijkheid met hen te
delen.

Want als ons handelen volmaakt is, zal het niet lang duren of we kunnen ons
hart openen voor onze broer of zus om onze rijkdom met hen te delen en
samen Hem lief te hebben die ons ertoe bracht elkaar te zien als broers en
zussen en daarnaar te handelen.
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