Maar één ding is beminnenswaardig

Er bestaat maar één ding dat mooi is, beminnenswaardig, aantrekkelijk,
nuttig, vol van licht: dat wat God van jou wil op dit moment.

Alles loslaten, echt alles, om helemaal op te gaan in de wil van God van
dit ogenblik. Op die manier hebben we alleen God en beminnen we Hem met
heel ons hart. Want hier op aarde heeft alles te maken met het hart: je hart
verraadt je, je hart verstrooit je, je hart redt je, al naargelang waarvan je houdt.

Geef me de mogelijkheid, God, om u lief te hebben, niet alleen elke dag
steeds meer, want het zou kunnen zijn dat er te weinig dagen overblijven; maar
laat me van u houden op elk moment met heel mijn hart, heel mijn ziel en al mijn
krachten, in datgene wat uw wil is.

Uit Chiara Lubich “Ogni momento e un dono”, Uitgeverij Citta Nuova,
Vertaling door Leo van den Broek,



