Kunnen verliezen

De wil van God doen, alleen dat en niets anders. Dat betekent ten volle,
goed, elk moment, doen wat God van ons vraagt. Helemaal gericht zijn op dat
werk, al het andere opzij zetten, gedachten, verlangens, herinneringen, daden...
al die dingen die op iets anders betrekking hebben. Telefoneren, spreken,
luisteren, helpen, studeren, bidden, eten, slapen, zonder ons om iets anders te
bekommeren. De dingen helemaal en goed afwerken, met heel ons hart, heel
ons verstand en al onze krachten. Dat is de manier om van God te houden.

Uit Chiara Lubich “Ogni momento é un dono "p69, Uitgeverij Citta Nuova,
Vertaling door Leo van den Broek,



