In Gods handen

Vaak worden we gekweld door allerlei gedachten, wanneer we ons voorstellen wat er
allemaal kan gebeuren... Maar "elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed" (Mt 6,34). Morgen
zullen we ons bezighouden met de zorgen van morgen!

Er is nooit reden om ons ongerust te maken, want alles is in Gods handen. En Hij zal
niet toelaten dat er iets anders gebeurt dan zijn wil, die altijd voor ons welzijn is.

Uit Chiara Lubich “Ogni momento é un dono "p28, Uitgeverij Citta Nuova,
Vertaling door Leo van den Broek,



