EEN NIEUWE LEVENSVISIE

Stel je voor dat iemand op een morgen wakker wordt en ziet dat de wereld om hem heen
helemaal is veranderd. Verbaasd, maar met steeds meer interesse merkt hij dat het is alsof hij
alles met andere ogen ziet.

Dat zou een mooie dag voor hem zijn...

Heel de atmosfeer ademt de bovennatuurlijke aanwezigheid van lemand die je niet kunt zien.
Het gezicht van zijn goede vrienden, van de arme man op de hoek van de straat, van de arbeiders
die de hele dag naast hem staan te zwoegen, het gezicht van zijn nichtje dat zwaar ziek is, van
zijn grootvader die al oud is, het gezicht van zijn kinderen, van zijn vrouw, al die gezichten zijn
niet meer zoals eerst. Ze stralen een licht uit. Nog nooit waren hun gelaatstrekken zo mooi. En
van ieder van hen gaat een verheven adel uit.

Hij hoort ergens een warme, vaderlijke stem, bijna onhoorbaar, waarin liefde doorklinkt, echte,
eerlijke en persoonlijke liefde voor hem die zich zo vaak verwaarloosd heeft gevoeld,
ongelukkig, alleen en nutteloos, als een nietig elementje in een enorme maatschappij die hem
verplettert in de anonimiteit.

Vriendelijk en zeker zegt die stem hem: doe nu dit, dan dat. En al was hij tevoren een
weerbarstig en soms opstandig persoon, hij kan geen weerstand bieden aan die fascinerende
aanwijzingen en geeft gehoor aan iedere oproep.

Hij herkent ook zichzelf niet meer. Eerst was hij lui, verveeld en voortdurend moe; nu is er een
nieuw elan over hem gekomen en vervult hij ook de moeilijkste taken snel en soepel.

Het luiden van de klokken, de informatie via de radio, de geschenken die komen, het artikel dat
hij leest, zelfs het droevige nieuws dat hij hoort van de buren, alles wat hem omgeeft krijgt een
nieuwe zin.

Ook Kkleine dingen geven hem een bredere kijk op het leven en leggen de diepere betekenis van
de geschiedenis bloot voor zijn geest. Hij begint in de chaos van de dagelijkse gebeurtenissen
een draad te ontdekken die alles schijnt te verbinden, die alles anders ordent en die op een
bepaalde manier alles naar een goed en hoger doel lijkt te leiden.

Zo intens is het licht dat zijn geest verlicht en zo sterk de greep die de liefde heeft op zijn wil dat
hij niet tevreden is totdat hij aan anderen kan vertellen wat hij beleeft en ervaart. Samen met hen
wil hij de vreugde die zijn hart zo ruim maakt aanschouwen, ervaren en delen.

De dag zal eindigen met een zonsondergang die een nieuwe dageraad lijkt. En de volgende dag
zal zich voordoen als een nieuwe beeldenreeks in een onvoorstelbare, fantastische film, waarvan
hij alleen maar zijn eigen rol kent. Want een Ander kent het hele draaiboek en heeft de leiding in
handen.

En hij wacht vol vreugde om dit goddelijk avontuur te leren kennen en te vervolgen. Dat ligt nu
open voor heel zijn leven, indien hij erin slaagt te blijven luisteren naar die stem en ervoor zorgt
dat zijn hart dat eerst van steen was, een hart van vlees en bloed wordt en blijft, een hart dat Hem
liefheeft door Wie het wordt bemind en dat alles volbrengt wat Hij goedvindt.

Deze omvorming, deze gedaanteverandering van de mensen en de wereld is niet zo maar een
droom, niet enkel fantasie.

Het is niet zelden de ervaring van een christen die op een goede dag inziet dat hij zich zonder
meer vol vertrouwen aan Hem kan overgeven. Gods liefde is immers op hem gericht.



Dat is het moment waarop zijn leven een andere wending neemt. Teleurgesteld over zijn
inspanningen om zelf een doel aan zijn leven te geven, maar dat hem nooit volledig bevredigt,
besluit hij zich te richten naar het plan dat God voor hem heeft ontworpen. Hij herinnert zich dat
hij een grote rijkdom bezit: vrijheid. En hij merkt dat er voor een schepsel, een kind van God,
niets verstandiger is dan vrijwillig zijn vrijheid af te staan aan Hem die haar heeft gegeven.

En hij besluit om vanaf dat moment niet meer zijn eigen wil te doen, maar die van God.

We hebben hier te maken met de grote ontdekking en het wijze besluit van echte christenen.

De kleine Theresia zei: “Ik ben maar voor een ding bang, namelijk dat ik mijn eigen wil doe.”
En Johannes XXIII schreef: “Mijn eigenlijke grootheid bestaat in het totaal en volmaakt
vervullen van de wil van God.”

Catharina van Siéna, die uit eigen ervaring wist welke effecten worden teweeggebracht in
degenen die vol vreugde de wil van God doen, riep uit: “0, allerliefelijkste wil, die leven geeft en
de dood wegneemt, die het licht geeft en de duisternis verteert.”

En als Johannes van het Kruis het heeft over mensen die de ervaring van het christendom in alle
diepgang beleven, zegt hij: “Er bestaan geen twee willen meer. Er is slechts één wil, die van
God, die nu ook de wil is van de ziel.” En hij licht dat als volgt toe: “Wanneer de wil van de ziel
is opgegaan in de wil van God, gaat hij niet verloren, maar wordt geheel en al tot wil van God.”
Deze bereidheid om de wil van God te willen doen en niet die van zichzelf is de enige en
volmaakte houding die alle christenen zouden moeten hebben.

Bij monde van de profeet Jesaja zegt God dan ook dat Hij de Kerk een nieuwe naam zal geven:
“Mijn wil in haar” (vgl. Jes. 62, 4). Franciscus van Sales geeft daarop als commentaar: “Het is
alsof God zegt dat voor niet-christenen hun eigen wil in het middelpunt staat, maar dat alle echte
kinderen van de Verlosser hun eigen wil opzij zetten; er zal nog maar één wil zijn die overal
heerst en regeert om alle mensen te bezielen, te besturen en te leiden.”

Dit echte leven van een christen brengt hem op een hoger plan, waar alles groot, edel en
paradijselijk is. Zijn bestaan dat vaak alledaags en kleurloos was, verandert dan radicaal. Paulus
VI zei dat op een meesterlijke manier: “...De grote plannen van God en de activiteiten die Hij
voorzien heeft in de bestemming van de mens, kunnen samengaan met en passen in de
allergewoonste omstandigheden van het leven... We weten dat het geheim van een groots leven
is dat we onze eigen grillige wil in overeenstemming brengen met de wil van God; en ons leven
enten op de gedachten van de Heer en binnengaan in de plannen van zijn alwetendheid, zijn
barmhartigheid en zijn grootmoedigheid. ledereen zou zo goed afgestemd moeten zijn op de
stem van de hemel dat hij zichzelf afvraagt: wat is de wil van God in mijn bestaan ?... Geen
enkel leven is zonder betekenis... wij zijn bestemd voor iets groots, voor het rijk van God, voor
zijn uitnodiging, voor het gesprek met Hem, bestemd om samen met Hem verheven te worden en
met Hem te leven...”

De verschillende ideologieén die voorkomen in de maatschappij van vandaag, hebben elk een
bepaalde visie op de wereld die verbonden is met het aantrekkelijke vooruitzicht om enkelingen
en massa’s in beweging te kunnen krijgen. Men koestert zodoende voortdurend de hoop op een
betere toekomst.

Om te voorkomen dat al die verschillende visies op de mensheid, op haar geschiedenis en haar
bestemming, de bewoners van onze planeet ondanks alle goede bedoelingen zouden misleiden, is
het noodzakelijk dat wij christenen tot in de meest afgelegen uithoeken van de wereld weer een
authentiek getuigenis afleggen van het evangelie, overal waar we aanwezig zijn. En dat met zo’n



inzet en zo’n overtuiging dat men van ons na twintig eeuwen opnieuw kan zeggen: “Wat de ziel
is voor het lichaam zijn de christenen voor de wereld.” In onze tijd zijn individuen en groepen
soms blindelings op zoek naar een ander soort leven. Want geld en welvaart zijn niet in staat
gebleken de menselijke geest te bevredigen. Men zoekt zijn heil in uitzinnige vormen van
vermaak, in erotische experimenten en drugs om een nieuwe, soms hallucinerende kijk op de
wereld te ervaren. Het is daarom dringend nodig opnieuw een echte christelijke visie op het
leven te presenteren.

Niet alles wat onze dolende broeders beweegt, is verkeerd. Het gaat in wezen om het verlangen
naar geluk, en dat hoort bij de mens.

Volle vreugde is de vrucht van een christendom dat geleefd wordt zoals Christus het heeft
geleerd: vreugde, ook in het lijden, vreugde die juist uit het lijden opbloeit, uit het loslaten van
zichzelf, van de eigen zienswijze, de persoonlijke wil, van het eigen ik, om plaats te maken voor
God, voor zijn plannen, voor zijn lichtende en wijze bedoelingen met de wereld en met ieder van
ons.

Vertaald door Leo van den Broek. Oorsprokelijke titel "Vedere con altri occhi” Chiara Lubich,
La dottrina spirituale Ed Mondadori 2001 p 107-110



