
Hoe heilig worden? 
 
 
Het gebeurt vaak dat mensen zich aangetrokken voelen door het idee 

van heiligheid. En misschien is het juist de genade van God die in hen werkt en 
een dergelijk verlangen wakker maakt. 

Het besef van de kostbaarheid van een heilige, van de invloed van zijn 
persoonlijkheid op zijn eeuw, van de brede en continue revolutie die hij 
teweegbrengt in de wereld, het zijn vaak de eerste houtspaanders voor de vlam 
van dit verlangen. 

Maar de ziel die door deze zachte pijn is geraakt, ervaart tussen haar en 
de heiligen soms een onoverbrugbare kloof of een ondoordringbare muur. 

“Hoe moet je heilig worden?” vraagt ze zich af. 
“Welke maatregel, welk systeem, welke praktijken moet ik in acht 

nemen, wat is de weg die ik moet volgen?” 
“Als ik zou weten dat het volstaat om boete te doen, zou ik mezelf 

geselen van de morgen tot de avond. Als ik wist dat aanbidding noodzakelijk is, 
zou ik dag en nacht bidden. Als het zou nodig zijn te preken, zou ik steden en 
dorpen doorkruisen zonder mezelf te sparen, om aan iedereen het woord van 
God te brengen… Maar ik weet het niet, ik ken de weg niet." 

Iedere heilige heeft zijn eigen kenmerken. Ze onderscheiden zich van 
elkaar zoals de meest verschillende bloemen in een tuin… 

 
Maar misschien is er een weg die goed is voor iedereen. 
Misschien is het niet nodig een eigen weg te zoeken, een plan uit te 

dokteren, een programma te dromen, maar is het voldoende af te dalen in elk 
moment dat komt en in dat moment de wil te doen van Hem die zichzelf de 
Weg bij uitstek heeft genoemd. Het moment dat voorbij is, is er niet meer, en het 
moment dat komen moet, zal misschien nooit in ons bezit zijn. Zeker is dat we 
van God kunnen houden in dit moment dat ons gegeven is. Heiligheid wordt 
opgebouwd in de tijd. 

Niemand kent zijn eigen heiligheid, vaak ook niet die van een ander, 
zolang hij leeft. Pas als de ziel haar weg doorlopen heeft, haar proef heeft 
afgelegd, openbaart ze aan de wereld het plan dat God met haar had. 

 
Ons rest alleen de taak om onze heiliging op te bouwen, moment voor 

moment, door met heel ons hart, heel onze ziel en al onze krachten te 
antwoorden op de liefde die God ons persoonlijk toedraagt als onze hemelse 
Vader, en die de volheid en de diepte heeft van de liefde van een God.  
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