Hij is de Weg

We zullen de waarde van het beleven van het huidig ogenblik nooit ten
volle kunnen begrijpen.

Feit is dat wanneer ik het moment van nu beleef, God bij mij is: in wat Hij
van mij wil op dit moment en in zijn genade van bijstand. Als ik het moment van
nu niet beleef, is God niet bij mij en ben ik niet bij Hem.

We tobben ons vaak af met het zoeken naar allerlei wegen om Hem te
bereiken, om betere mensen te worden, om heilig te worden. Maar wat voor zin
heeft het om allerlei wegen te zoeken als Hij de Weg is (vgl. Joh 14,6)? En Hij is
er, de Eeuwig Aanwezige, op elk moment van het leven dat ons gegeven is,
klaar om met ons mee te werken, om in en met ons te werken en ons dingen tot
stand te laten brengen die de kinderen van God waardig zijn.

Soms hebben we beproevingen nodig, soms voelen we de behoefte aan
klappen, pijn, versterving en angst, om te breken met een al te rustig en saai
leven, om onszelf los te maken uit de stroom van het alledaagse leven en
opnieuw omhoog te klimmen naar de zuivere toppen van het goddelijke. Dan
kan Hij zich laten zien in het heden, in de pijnlijke en onontkoombare
wisselvalligheden van het leven, in de eeuwige en onveranderlijke wetten van
de kerk, die met Christus op vele manieren herhaalt: “Verloochen jezelf en neem
je kruis op” (vgl. Mt 16,24).

Het leven kan eenvoudig zijn. Wij maken het zelf ingewikkeld.

Het zou voldoende zijn wanneer we onszelf helemaal zouden richten op
het heden met al zijn vreugden, zijn onverwachte dingen, zijn inspanningen, zijn
noodzakelijke plichten. Alles zou verlopen alsof we door een krachtige raket
naar het eeuwige geluk worden gevoerd.
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