
Heden en toekomst 
 

"Tot nog toe leek het ons een onvervreemdbaar recht van het menselijk leven om een 
levensprogramma te ontwerpen, zowel vanuit professioneel als vanuit individueel standpunt. 
Maar er is het een en ander veranderd. Onder druk van de omstandigheden zijn we 
terechtgekomen  in een situatie waarin we moeten afzien van het 'denken aan morgen' (Mt 
6,34)… Het gedwongen opgeven van het plannen van de toekomst betekent voor de 
meesten een onverantwoorde, lichtzinnige of onontkoombare beperking tot het ogenblik… Er 
blijft ons alleen het smalle pad over, dat we dikwijls nog moeten ontdekken, namelijk om elke 
dag te moeten nemen alsof het de laatste dag was, en tegelijk te leven met geloof en 
verantwoordelijkheidszin, alsof we nog een grote toekomst te verwachten hebben." 

 
(Dietrich Bonhöffer) 
 

Uit Chiara Lubich “Ogni momento è un dono”, Uitgeverij Città Nuova,  

Vertaling door Leo van den Broek,  
 
 

  



 


