Geen gedachten hebben

We moeten 'gedachteloos' leven, omdat we kinderen van God zijn.
Kinderen van God hebben geen gedachten. Alleen wanneer we geen
gedachten hebben, dat wil zeggen: wanneer we onthecht zijn van onze eigen
manier van denken, zal ons verstand helemaal openstaan om voortdurend het
licht van God te ontvangen en zal het daarvoor een kanaal zijn.

Op dezelfde manier moeten we zonder wil zijn — zonder eigen wil in de
bezittende betekenis van het woord —, om alleen Gods wil te bezitten.

En zonder geheugen, om ons alleen maar het nu te herinneren en
‘'extatisch' te leven, dat wil zeggen buiten onszelf.

Zonder fantasie, om het paradijs al te zien met de fantasie, want het
paradijs is de Droom der dromen.

Uit Chiara Lubich “Ogni momento é un dono "p29, Uitgeverij Citta Nuova,
Vertaling door Leo van den Broek,



