
Tekst van de video in Focomediasharing "De Verlaten Jezus" genomen uit het 

thema van Emmaus Maria Voce "De Verlaten Jezus, venster van God, venster van de 

mensheid", Castelgandolfo, 7 september 2016 met teksten van Chiara Lubich 

 

Opdat wij het licht zouden hebben werd Jij blind. 
 

Opdat wij de eenheid zouden ondervinden, voelde Jij de scheiding van de Vader. 
 

Opdat wij de wijsheid zouden bezitten werd Jij ‘onwetendheid’. 
 

Opdat wij ons weer met onschuld zouden bekleden, werd Jij tot ‘zonde’. 
 

Opdat wij hoop zouden hebben, werd Jij bijna wanhopig... 
 

Opdat God in ons zou zijn, voelde Jij Hem ver weg. 
 

Opdat wij de hemel zouden hebben, ervaarde Jij de hel. 
 

Om ons hier op aarde een aangenaam verblijf te geven met honderden broers en zussen en 
nog meer, was Jij buitengesloten door hemel en aarde, door mens en natuur. Je bent God, Je 
bent mijn God, onze God van oneindige liefde. 
 

 

Chiara Lubich, Zomer 1950 - città nuova .n.9,  20/10/57 

 

Ik weet dat je zult vallen. Ook ik val, vaak, altijd. Maar als ik mijn blik op Hem 

richt, en zie dat Hij niet in staat is om zich te wreken omdat Hij vastzit aan het kruis 

door overdaad van Liefde, dan laat ik me strelen door Zijn oneindige barmhartigheid en 

weet ik dat die alleen in mij moet overwinnen. 
 

Waarvoor zou Hij oneindig barmhartig zijn? Waarvoor? Als het niet was voor onze 

zonden? (…) God wil niet allerlei dingen van jou,maar wel jouw hart.” 8. 

 
                                                    Uit een brief van  Chiara Lubich van 1945 

 
 
 

 
Wanneer we dag na dag geconfronteerd worden met klein of groot lijden (…) 

Laten we dan proberen het te accepteren en aan Jezus aan te bieden als uitdrukking 

van onze liefde (…) Als we dat doen kunnen we een ongewoon en onverwacht effect 

ervaren: onze ziel wordt met vrede vervult, met liefde, ook met pure vreugde, met licht. 

We kunnen een nieuwe kracht in onszelf ontdekken. Dit zal ons laten zien hoe we al 



hierbeneden deel kunnen hebben aan Zijn leven van Verrezene als we het kruis van 

alledag omhelzen en ons daardoor met de gekruisigde en verlaten Jezus verenigen. 

 
En verrijkt door deze ervaring kunnen we doeltreffender al onze broers en zussen helpen om 
tussen de tranen gelukzaligheid te vinden en om datgene wat hen kwelt in sereniteit om te 
vormen. Zo zullen we voor velen instrument van vreugde en geluk worden, van dat geluk waar 
ieder mensenhart naar streeft” 

 

Chiara Lubich, Parola che si fa vita, Città Nuova, Roma 1989, pp. 34-35, vertaling Désirée Groot  

 


