Het dagelijks brood?
“Geef ons heden ons dagelijks brood” (Mt 6,11).

Heden... U wilt werkelijk dat we leven zoals u, Heer!

Maar is er ergens iemand te vinden die alleen en uitsluitend voor
het heden leeft, in overgave aan de toekomst zoals de vogels in de lucht, voor
wie u zorgt dat ze voedsel en kleding hebben?

Het heden beleven vereenvoudigt ons menselijk bestaan, maar jaagt ons
als mensen ook schrik aan, want we willen zicht hebben op een zekere
toekomst. Toch kan het zijn dat er geen morgen is... En u, Heer, wilt dat we
waken, omdat u ons tot u zult roepen op een uur en een dag die wij niet kennen.
En u spreekt uzelf niet tegen.

Geef ons daarom de genade om in de tijd van leven die we nog
hebben, echt goed te leven, elke dag die u hebt vastgesteld.
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