
Alsof het de laatste keer was 
 
 
 
Ja, Jezus, 
laat me altijd spreken  
alsof het de laatste zin is 
die ik zeg. 
Laat me altijd handelen 
alsof het de laatste daad is 
die ik stel. 
Laat me altijd lijden 
alsof het de laatste pijn is  
die ik jou kan aanbieden. 
Laat me altijd bidden 
alsof het de laatste kans is 
die ik hier op aarde heb 
om te spreken met Jou. 
 

Uit Chiara Lubich “Ogni momento è un dono”p60, Uitgeverij Città Nuova,  
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