Als we het moment van nu beleven

Alleen door het moment van nu te beleven kunnen we onze taken goed
vervullen.

Alleen door het moment van nu te beleven zijn de kruisen draaglijk.

Alleen door het moment van nu te beleven kunnen we de goddelijke
inspiraties en de impulsen van de genade benutten die we op dit moment
ontvangen.

Alleen door het moment van nu te beleven bouwen we met vrucht aan
onze heiligheid. Franciscus van Sales zei: “leder ogenblik komt met een
opdracht en gaat daarna op in de eeuwigheid om vast te leggen wat we ermee
hebben gedaan."

Laten we daarom het moment van nu beleven! Zo volmaakt mogelijk!
Elke avond en ook in de avondstonde van ons leven zullen we dan beladen zijn
met goede werken en daden van liefde.

Uit Chiara Lubich “Ogni momento é un dono "pl13, Uitgeverij Citta Nuova,
Vertaling door Leo van den Broek,



