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12. (...) In de mate de samenleving meer en meer geglobaliseerd wordt, maakt ze van ons wel buren, maar geen
broeders.

31 (...) Technologie gaat voortdurend vooruit, maar hoe geweldig zou het niet zijn als de groei van wetenschappelijke
en technologische innovatie gepaard zou gaan met meer gelijkheid en sociale inclusie.

Hoe geweldig zou het niet zijn om verre planeten te ontdekken en tegelijk ook de noden te herontdekken van de
broeders en zusters die om ons heen cirkelen!

35. (...) Een keer deze gezondheidscrisis voorbij is, zou onze slechtste reactie zijn om ons nog dieper te storten in
koortsachtig consumentisme en nieuwe vormen van egoistisch zelfbehoud. God geve dat we na al de ellende niet
langer zullen denken in termen van ‘zij’ en ‘die’, maar alleen nog van ‘wij’. Als dit maar niet de zoveelste tragedie

van de geschiedenis zal blijken te zijn waaruit we helemaal niks hebben geleerd! Als we maar al die oudere mensen in
gedachten zouden houden, die gestorven zijn door een tekort aan beademingstoestellen, deels als gevolg van de
jarenlange ontmanteling van de gezondheidszorgsystemen.

Als dit immense verdriet maar niet nutteloos zal blijken te zijn, maar ons in staat stelt een stap voorwaarts te zetten
in de richting van een nieuwe levensstijl. Konden we maar eens en voor altijd (her)ontdekken dat we elkaar
broodnodig hebben en dat op die manier onze menselijke familie een wedergeboorte mag ervaren, met al

haar gezichten, al haar handen en al haar stemmen, voorbij de muren die we hebben opgetrokken.

77. Elke dag biedt ons een nieuwe kans, een nieuwe mogelijkheid. We moeten niet alles verwachten van onze
bestuurders, dat zou kinderachtig zijn. We krijgen de ruimte die we nodig hebben voor medeverantwoordelijkheid
bij het creéren en invoeren van nieuwe processen en veranderingen. Laten we actief deelnemen aan de vernieuwing
en ondersteuning van onze beroerde samenlevingen. Vandaag beschikken we over een geweldige kans om ons
aangeboren gevoel van broederlijkheid te tonen, om barmhartige Samaritanen te zijn die de pijn van andermans
problemen op zich nemen, in plaats van nog meer haat en wrok aan te wakkeren. Net als voor de toevallige reiziger
in de parabel volstaat het pure en eenvoudige verlangen om een volk, een gemeenschap te zijn, constant en
onvermoeibaar in de poging om wie gevallen is recht te helpen, te integreren en te includeren. Vaak zien we
onszelf bezwijken voor de mentaliteit van de gewelddadige, de blind ambitieuze, diegenen die wantrouwen en
leugens verspreiden. Anderen blijven de politiek of de economie dan weer zien als een arena voor hun eigen
machtsspelletjes. Laten wij van onze kant het goede koesteren en onszelf ten dienste stellen.

78. Laten we helemaal onderaan beginnen en handelen, geval per geval, op het meest concrete en lokale niveau, om
dan uit te breiden naar de verste uithoeken van onze landen en onze wereld, met dezelfde zorg en bezorgdheid die de
Samaritaan toonde voor elk van de wonden van het slachtoffer. Laten we op de anderen afstappen en de wereld
omarmen zoals die is, zonder angst voor pijn of een gevoel van ontoereikendheid, want daar zullen we al het goede
ontdekken dat God in het hart van de mens heeft geplant. Moeilijkheden die overweldigend lijken, zijn eigenlijk
kansen voor groei en geen excuses voor een doffe berusting, die alleen kan uitmonden in het zich gewonnen geven.
Maar laten we dit niet alleen doen, als individuen. De Samaritaan zocht een herbergier die voor de man kon zorgen;
ook wij zijn geroepen om ons te verenigen als een gezin dat sterker is dan de som van kleine individuele leden. Want
het geheel is meer dan het deel, maar ook meer dan de som van de delen. Laten we afzien van de kleingeestigheid en de
verbittering van nutteloze lijf-aan-lijfgevechten en voortdurende confrontaties.

Laten we ophouden medelijden te hebben met onszelf, en onze misdaden, onze apathie en onze leugens erkennen.
Herstel en verzoening zullen ons nieuw leven geven en ons allemaal bevrijden

van de angst.



81. Jezus vraagt ons aanwezig te zijn bij wie onze hulp nodig heeft, ongeacht of hij of zij al of niet tot onze sociale
groep behoort. In dit geval werd de Samaritaan een naaste van de gewonde jood. Door dichterbij te komen en
aanwezig te zijn, oversteeg hij alle culturele en historische barrieres. Jezus besluit de parabel met een verzoek:

Doe dan voortaan net als hij. Hij daagt ons met andere woorden uit om alle verschillen opzij te schuiven en om, als
we de ander zien lijden, hem of haar te benaderen zonder vragen te stellen. Ik moet niet langer zeggen dat ik naasten
heb om te helpen, ik moet zelf een ‘naaste’ zijn voor de anderen.
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Heer en Vader van heel de mensheid,

U die alle mensen met gelijke waardigheid geschapen heeft,
stort in onze harten een geest van broederlijkheid.

Beziel ons met een droom van ontmoeting, dialoog, gerechtigheid en vrede.
Help ons om een betere samenleving op te bouwen

en een menswaardiger wereld te creéren,

zonder honger, armoede, geweld en oorlog.

Open onze harten

voor alle volkeren en landen op aarde,

zodat we het goede en het mooie kunnen zien

dat U in elk van ons gezaaid heeft,

zodat echte verbondenheid kan groeien,

en gemeenschappelijke projecten en gedeelde dromen

ons dichter bij elkaar kunnen brengen. Amen!

Oecumenisch gebed

Onze God, Drie-ene liefde,

laat vanuit uw goddelijke intimiteit

de kracht van verbondenheid in ons stromen,

een overvloed van broederlijke liefde ons doordringen.

Geef ons die liefde die zichtbaar wordt in het leven van Jezus,
in zijn familie in Nazareth en in de eerste christelijke gemeenschap.
Geef dat wij christenen leven naar het Evangelie

en dat we Christus mogen ontmoeten in ieder mens.
Christus de gekruisigde,

aanwezig in de angst van alle mensen in de wereld

die verlaten en vergeten worden.

Christus de Verrezene,

aanwezig in iedere broeder en zuster die zich weer opricht.
Kom Heilige Geest, toon ons uw schoonheid,

weerspiegeld in alle volkeren op aarde.

Laat ons zien hoe belangrijk en nodig iedereen is,

hoe wij allemaal verschillende gezichten zijn

van die ene menselijke familie

waar U zoveel van houdt. Amen!



